
 

Iemand die je lief is, je partner, je kind, je moeder, je zus, je vriendin wordt getroffen door    

kanker. Jij zorgt, je doet alles om de ander te steunen. Je kijkt machteloos toe terwijl het gewone 

leven ondertussen gewoon verder gaat. Met wie kun jij delen dat ook jouw leven op zijn kop 

staat? 

Hierover delen en vertellen over wat je mist, wat je bang maakt, wat je nodig hebt kan tijdens 

deze informele ochtend voor naasten.  

De koffie/thee staat klaar en we heten je van harte welkom.  

 

Graag vooraf inschrijven of bellen .  

 

Naaste zijn! 

Hoe doe  

jij dat? 

info@inloophuisscarabee.nl - www.inloophuisscarabee.nl - 06-55413824 

SAMEN AAN DE KOFFIE NAASTEN 

 

Voor wie:   Iedereen die geraakt is door kanker en hun naasten                                                               

Door wie:  Leony/Odile                                                                                                                                              

Kosten:   geen                                                                                                                                                              

Aanmelden: info@inloophuisscarabee.nl of bij een gastvrouw/heer of loop binnen                                       

Waar:   Oude Vest 17, Leiden                                                                                                                             

Wanneer:   maandag 4 november                                                                                                                          

Hoe laat:   19.30 - 21.00 uur 


